Protestantse gemeente Het Trefpunt

Orde van dienst voor de
3¢ zondag van de Voleinding

op zondag 26 november 2023
in het Trefpunt te Bennebroek

Thema: ‘verbonden...’

Voorganger: ds. Ad Alblas
Cantor-organist: Addy Alberts
met medewerking van de cantorij



Welkom
Aansteken van de kaars

Cantorij: ‘Word stil’

Word stil nu de Ene tot ons komt
en onder ons wil zijn,

want heilig is de grond,

waar Hij aan ons verschijnt,

Hij vestigt hier Zijn tent,

een hart dat eerbied kent.

Word stil nu de Ene tot ons komt
en onder ons wil zijn.

Word stil nu de Ene ons omstraalt,
ons koestert in zijn licht,

een heilig vuur dat brandt,

een wenkend vergezicht.

Van alle licht de bron,

weldadig als de zon.

Word stil nu de Ene ons verschijnt,
ons koestert in Zijn licht.

Word stil, nu de Ene tot ons komt,
ons tot Zijn tempel maakt,

Hij vult ons met Zijn kracht,

met liefde die ons raakt.

Hij roept Zijn vrede uit,

die iedereen omsluit.

Word stil, nu de Ene tot ons komt,
ons tot Zijn tempel maakt.

TOEWIJDING
Stilte



V: ‘God is tegenwoordig...’
We gaan staan

Zingen: Lied 906: 1 en 2

God is tegenwoordig, God is in ons midden,
laat ons diep in 't stof aanbidden.

God is in ons midden, laat nu alles zwijgen
alles in ons voor Hem neigen.

Wie de stem / heft tot Hem

sla de ogen neder, geve 't hart Hem weder.

God is tegenwoordig, die in 't licht daarboven
dag en nacht de engelen loven.

Heilig, heilig, heilig, zingen Hem ter ere

al de hoge hemelsferen.

Laat o Heer, / U ter eer,

ons lied ook U prijzen,

lof en dank bewijzen.

Groet

V: De Heer zij met u,

G: ook met u zij de Heer

Bemoediging

V: Onze hulp is in de naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft:
V: Hij gaat ons vO0r, waar wij ook gaan
G: Wij zullen hem zien op onze wegen.

Zingen: Lied 906: 5en 8

Oorzaak aller dingen, houdt Gij ons omgeven,
adem van ons aardse leven.

Oeverloze diepte, wonderlijkste wonder,

zee, ik ga in U ten onder.

Ikin U, / laat mij nu

vallen in den blinde, U slechts zien en vinden.



Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en leven,
U ten heiligdom gegeven.

Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen,
dat Ge in mij uw beeld kunt lezen.

Waar ik ga zit of sta,

laat mij U aanschouwen,

met een stil vertrouwen.

Inleiding

Kyriégebed
met gezongen Kyrie: Lied 301¢

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Bemoediging

Loflied: Lied 158b

Een schoot van ontferming is onze God.
Hij heeft ons gezocht en gezien

zoals de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons verschenen

toen wij in duisternis waren

in schaduw van dood.

Hij zal onze voeten richten

op de weg van de vrede.

HET WOORD
Gebed om de Geest
Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 5: 4-11

Zingen: Lied 726:1,5en 6



Hoor, een heilig koor van stemmen,
staande aan de glazen zee,
halleluja, halleluja,

God zij glorie, zingen zij.

Menigten die geen kan tellen,

als de sterren in hun glans,
psalmen zingend, palmen dragend,
in de hemel is een dans.

Nu omstraalt hen licht des hemels
en de levensbron ontspringt
waar zij juichen U ter ere

waar hun koor uw glorie zingt.
Vrede is hun deel voor immer,
liefde is hun eeuwig recht,

want zij traden uit de schemer
voor uw levend aangezicht.

God uit God, Gij eerstgeboren
licht uit licht, o zonneschijn,

in wiens lichaam uitverkoren
heiligen slechts heilig zijn,
schenk ons leven uit uw bronnen;
door uw adem aangeraakt

zingen wij tot Vader, Zoon en
heilige Geest die levend maakt.

Uitleg en verkondiging
Orgel- of pianospel

Cantorij: : ‘In het laatste van de dagen’



In 't laatste van de dagen zal het zijn:

een hoge berg, onwankelbaar gegrondvest,

hoog uit boven de heuvels.

en een huis van goud in hemelsblauw daar boven op.
De wereldzeeén zijn tot rust gekomen,

de golven zijn verstomd, de branding zwijgt.

In 't laatste van de dagen, wie dan leeft

zal ze zien komen, op scharlaken paarden
op zilvervloten, volkeren van verre:

wij gaan naar Sion waar de wijsheid woont,
daar weten ze de route van de vrede

daar is een nieuwe aarde neergedaald.

In 't laatste van de dagen zal het zijn

dat zwaarden worden omgesmeed tot ploegen,
je leert de oorlog af, je snoeit je wijnstok

en strekt je in de schaduw van je bomen.

En niemand schrikt meer wakker in de nacht

en niemand vreest nog voor een nieuwe morgen.

GEDACHTENIS aan OVERLEDENEN

Inleiding
(met uitleg bloemschikking door Janke)

Cantorij: ‘Koester de namen’

Koester de namen die wij hier gedenken,

dat zij geborgen zijn in uw genade,

dat zij gekend zijn bij U en bij ons.

Laat de zon van uw aangezicht over ons opgaan,
zegen ons allen met het licht van uw ogen.

Zie met ontferming naar onze aarde,

houd in uw hoede wie haar bewonen.

Houd ons omsloten, thuis in uw zegen.



Wij gedenken samen of namens de familie:

e Trijntje (Tiny) Stroes- Elzinga
zij overleed op 19 november 2022 en werd 90 jaar

e Lukas Cornelis (Luuk) van Putten
hij overleed op 5 december 2022 en werd 85 jaar

e Bart Uijterlinde
hij overleed op 31 maart 2023 en werd 93 jaar

e Janny Tine (Janny) Pijl-Heidema
zij overleed op 15 juli 2023 en werd 91 jaar

e Aagje (Ans) van Gaalen
zij overleed op 9 september 2023 en werd 80 jaar

Herdenking door allen

Cantorij:
‘Een lichtend spoor’

Een hoge kreet trekt scherp zijn zilver voor,
dan gaat de vogel in de nacht teloor

Ik ben ontwaakt, Gij hebt mij (op)geroepen
en ademloos volg ik uw lichtend spoor.

‘Die innig met U leefden’

Die innig met U leefden, zij leven nog altijd

als heiligen verheven in 't licht dat ons hier leidt.
Wij, die hun namen dragen, zijn op hun spoor gezet.
Zij kleuren onze dagen en sturen ons gebed.

Omdat zij voor U leefden, in U gestorven zijn,
zijn zij ons bijgebleven en is ons hart hun schrijn.



Door heilig vuur gedreven geloofden, hoopten zij.
Hun naam, in goud geschreven, staat ons voor altijd bij.

Zij die nu bij U leven, zij leven ons vooruit.

Zij hebben zich gegeven, Gij stak uw handen uit.

Zij mochten begenadigd al ingaan tot uw feest.

het weefsel van hun daden wordt straks ons bruiloftskleed.

Met hen zijn wij omgeven, een wolk die ons omvangt.
Het lied, hier aangeheven, voegt zich bij hun gezang.
Wij blijven dankbaar zingen met wie zijn voorgegaan,
met wie uw troon omringen, totdat wij naast hen staan.

‘Gelukkig is de mens’

Hoe vredig is het waar gij woont, Heer God van alle machten
Verlangen zal ik met hart en ziel naar het huis waar U mij wacht.

De vogel vindt een eigen nest;
de zwaluw een plaats voor zijn jongen.
Gelukkig de mens die woont bij U, hij zal U loven zijn leven lang.

Trekken wij door een dorre woestijn,

Gij maakt het tot een vallei vol bronnen.
De lenteregen zegent het land,

Zo trekken wij voort naar uw heilige stad.

Heer van de machten, hoor mijn gebed; God van Jacob, luister naar
mij. Bescherm ons, uw volk, dat u hebt geroepen
zegen ons, die voor u staan.

Beter één dag in uw nabijheid, dan duizend dagen in de woestijn.
Beter te toeven op uw drempel, dan mijn leven te slijten,
ver van U af.

Gij zijt mijn schild, Gij zijt mijn betrouwen, gij brengt mij tot
aanzien, Gij maakt mij bemind Ik zal genade vinden in uw ogen,
als ik rechtop kan staan zonder bedrog.



Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

GEBEDEN en MEDEDELINGEN

Dankgebed, voorbeden en stil gebed; met gezongen ‘Onze Vader’:
Lied 1006

Onze Vader in de hemel,

U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten:
zoals U is er maar één.

Doe ons telkens weer geloven
in een wereld zonder pijn,

in uw rijk dat eens zal komen
en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven
en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten

tot de honger is gestild.

En vergeef ons wat we fout doen,
net als wij niet blijven staan

bij de fouten van een ander,
maar weer samen verder gaan.
Help ons om te zien wat goed is
en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen,
dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven,

dat U onze wereld leidt.

Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen. Amen

Mededelingen



Slotlied: Lied 913

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen

naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!

Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

Heer, ik wil uw liefde loven,

al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,

ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht ik durfde niet.

Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!

Wil mij als een kind behandelen,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen

naar het onbekende land.

Uitzending en zegen
Gezongen door voorganger en allen



»

i [ — 7]

e #
Voorzang:  De Levende zegene en be -hoe-de wu.

N 8
. — T—
L) i ; :
De Levende doe zijn aangezicht o - ver u lich - ten,
|
y ’
a2 e ——
D - ¥
en zij u ge-na-dig. De Levende ver - hef -fe zijn
: ’
e —— e —
) o
aan - ge - zicht o-ver u, en ge-ve u vre - de.
1 1 ’

. |

erlb Ff

Allen: Zegen ons en bq - hoed ons,

| 188

S B S B

doe lich-ten o - ver ons uw aan- ge - zicht

|1 112 |

1

i —
e |TF’|"|

en weesons ge - na - dig. en geef ons vre - de.




Inzameling van de gaven

De 1e collecte is bestemd voor KIA Pastoraat en

de 2e is voor de diaconie

(respectievelijk bus 1 en 2 bij de uitgang)

U kunt uw gaven ook overmaken op de rekening van de Diaconie
Protestantse gemeente Bennebroek,

NL 20 RABO 0306985683 o.v.v.: Collecte 26 november 2023.

Scan de QR-codes om te betalen voor de collectes van
26-11-2023.
Gebruik de Camera App op je telefoon.

KIA Pastoraat Diaconie

Betreft: Bezinning & Verdieping

Geef slachtoffers erkenning!

Het blijkt dat overheidsregelingen te kort schieten bij collectieve
schade en dat er niet geluisterd wordt naar de slachtoffers.
Christiaan Ruppert zal in zijn lezing uitleg geven over dit soort
regelingen. Zie ook info Wegwijzer. U bent van harte welkom:
Donderdag 30 november, om 20:00 uur in de Pauwehof.
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